Het zit erop: Paascyclus 2023 in de Tjamsweerster Kerk. Wat een intense
belevenis met elkaar als koor. Staand/zittend in een kring rondom dirigent Jan
en van bovenaf kwam het gesproken woord door de dominee.

Dirigent Jan Beukema was, samen met ds. Wolters, reeds begonnen gedeelten
uit het Oratorium “Als de graankorrel sterft” voor te bereiden. De teksten van dit
Oratorium zijn geschreven door Marijke de Bruyne. De muziek is van de hand
van Anneke Plieger-van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen.

22 maand hebben we iedere dinsdagavond intensief geoefend om de te zingen
liederen ons eigen te maken. Mooie melodieén en prachtige teksten/woorden
zoals we die nu nog steeds iedere dag in ons eigen leven ervaren.

Op Witte Donderdag hebben we samen als koor en gemeente de Maaltijd van de
Heer gevierd en zongen De Eeuwige, Alomtegenwoordige, Ongeziene, Dichtbije,
Hem zij onze lof en dank. Daarna het verraad en arrestatie.

Op Goede Vrijdag zagen we dat Jezus gevangen wordt genomen en wordt
gegeseld. We zongen samen: O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad
en hoon, daarna stonden we samen aan het kruis en lieten het gebeuren. We
hebben daarna Jezus samen begraven. Wat een ervaring, we waren er allemaal
door geraakt.

En toen werd het doodsstil.....

Op de Stille zaterdag was de aarde donker en geen enkel geluid en toch werd het
weer licht. De nieuwe paaskaars werd aangestoken en hieraan hebben we onze
kaars aangestoken en van de één naar de ander het licht doorgegeven. Daarna
verlieten we al zingend “Licht, licht, alles wordt licht” met onze brandende kaars
de kerk en gingen het donker tegemoet.

Paasmorgen: De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja! Licht dat terugkomt, hoop
die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Toen we dit gezongen hadden
verscheen als een geschenk uit de hemel een zonnestraal op de piano. Heel
bijzonder en dat is en blijft Vreugdevol.



